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Onze broer Mark-Jan Koster is niet meer in ons midden

Woensdag 16 juli jl. is onze
broer/broeder b’Shem
HaMashiach Yeshua (in naam
van de Messias Jezus)
overleden in zijn woning
gevonden. Zijn collega’s misten
hem en een van hen is van zijn
woning naar die van Mark-Jan
gereden. Ook daar kreeg hij
geen antwoord van Mark-Jan,
terwijl hij altijd terugbelde —
ook al was het niet zijn werkdag
— of reageerde altijd via mail,
app of chat. Toen hij ook niet
opendeed, heeft zijn collega de
politie gebeld en die heeft hem
gevonden. Vermoedelijk was hij
het weekend daarvoor al
overleden.

Mark-Jan was vrijgezel en laat
ook geen kinderen achter. Wat
hij wel achterlaat is zijn
wijsheid, zijn wijze woorden en
zijn artikelen. Hij laat collega’s
achter die nu zonder hem de
problemen moeten oplossen en
‘moeilijke klanten’ te woord
moeten staan. “Mark-Jan was
daar zo goed in, je kon hem
altijd bellen en vragen of hij een
moeilijke casus over wilde
nemen, wat hij altijd deed en
met goed gevolg. Die gaan we
echt missen!”, was wat zijn
collega’s tijdens zijn uitvaart

aan onze moeder en mij
vertelden.

Mark-Jan leefde voor zijn Heer
en Heiland, voor onze Vader
nin' die hij door onze Heiland
Yeshua [viw'] tot zich mocht
nemen. Mark-Jan was sociaal
ingesteld, hoewel hij hierin niet
het initiatief nam. Hij gaf aan
waar hij behoefte aan had en
was je dankbaar als jij hierin het
voortouw nam.

Mark-Jan leefde voor het
bijstaan in raad en begeleiding
—en ook in daad als je daarom
vroeg — en kwam hierbij graag
in contact met mensen. Dat is
dan ook zijn werk geweest wat
hij zo’n 9,5 jaar lang bij zijn
laatste werkgever heeft gedaan.
Daarvoor heeft hij ook bij
andere werkgevers
klantgerichte functies bekleed,
waardoor hij bij elkaar opgeteld
zo’n kleine 20 jaar werk met
klantencontact heeft gehad.

Privé wilde hij ook graag
mensen helpen, meer nog dan
enkel via een artikel. In het
verleden — nog ver voor Corona
tijdperk — waren wij
aangesloten bij een groep die
regelmatig samen kwam. Een
paar keer waren wij gevraagd
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om als groepsleiders te
functioneren. Een eigenschap
die mij toen niet zo eigen was,
maar Mark-Jan des te meer. Hij
werd dan ook vaker gevraagd.
Niet dat hij graag de leiding op
zich wilde nemen, maar als hij
sprak, dan was je stil. Dan
luisterde je naar hem.

Wij bemerkten dat die groep
steeds meer hun eigen
interpretatie aan de mystieke
boeken gaven, want die
mystieke boeken was de
drijfveer van die groep. Ze
gingen zelfs zover dat het
Bijbels gezien niet meer te
rijmen viel. Daar spraken wij
ons over uit, voornamelijk
Mark-Jan en dat werd niet in
dank afgenomen. Wij braken
met deze groep en —
logischerwijze — werd hij ook
niet meer gevraagd voor
dergelijke bijeenkomsten. En
dat was zijn gemis.

Wat overbleef was deze
website die ik heb gemaakt en
online heb geplaatst. Artikelen
delen, hopen dat mensen
reageren en misschien, in de
toekomst, toch samenkomen.
Ook al zou dat maar 1x in een
jaar zijn. Dat was zijn hoop, dat
Wwas zijn wens.
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Artikelen van Mark-Jan

Een verzameling

Genezing en gezondheid

19 Nisan 5780/ 13 april 2020
De wet en de profeten

20 Eloel 5775 / 4 september
2015

Gehoorzaamheid & Wet

12 Kislev 5775 / 4 december
2014

De wetten. Stipt naleven of
afgeschaft?

23 Tishrei 5774 / 27 september
2013

Wet of Liefde
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21 Cheshwan 5773 /6
november 2012
Geconsumeerd

30 Nisan 5783 / 21 april 2023
Korstvorming — een poging tot
herstel

6 Sivan 5781 / 17 mei 2021
Zon, Maan en Sterren

12 Adar | 5776 / 21 februari
2016

De 2 Getuigen

12 Cheshwan 5776 / 25 oktober
2015

Empathie

11 Kislev 5775 / 3 december
2014

Het licht wat van de Joden
afgepakt zou worden

11 Nisan 5773 / 22 maart 2013
Welk jaar leven we?

25 Tevet 5773 / 7 januari 2013
Liefde <> wereldse denkwijze;
Geestelijk <> verstand

15 Tevet 5772 / 10 januari 2012
Darwins evolutietheorie

26 Shevat 5772 / 20 februari
2009

Geen bulletin meer per mail ontvangen?
Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet

meere
Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van

ouryeshua.com.
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