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Een verzameling van onze studies

 

 

 

22 mei a.s. Sjavoe’ot (weken) 
24 mei a.s. Pinksteren 
Vandaag is het de eerste dag 
van de Hebreeuwse Derde 
Maand (die in de huidige Joodse 
kalender ‘Sivan’ wordt 
genoemd) en de 45ste dag van 

de Omertelling. Nog 5 dagen en 
dan begint Sjavoe’ot 
(wekenfeest). Volgens de 
christelijke kalender begint 
Pinksteren op zondag 24 mei 

a.s. In artikel “Sjavoe’ot – 
weken” haal ik aan hoe ik over 
deze manier van tellen denk. 
 
 

 
Eindtijd en Wederkomst 
Is dit te berekenen?
Waar ik me de afgelopen tijden 
veel mee bezig heb gehouden – 
en zo ook anderen – is ‘de 
Eindtijd’ en ‘de Wederkomst’.  
Ik heb van iemand een schrijven 
gekregen – en is ook bij mij 
langs geweest om het e.e.a. uit 
te leggen – die een 
chronologische volgorde zag in 
het eindtijdgebeuren en de 
Wederkomst. Jaren is hij er mee 
bezig geweest en is overtuigd 
van zijn schrijven.  
Ik heb het gelezen en heb naar 
zijn uitleg geluisterd en was 
enthousiast. Toen ik, op zijn 

toezegging, daar zelf wat mee 
wilde doen, begon het bij mij 
wat te knagen. Er was iets wat 
ik eigenlijk bovenaan dien te 
plaatsen, voordat ik me hier in 
ga ‘storten’. En wat dat is wat ik 
volgens mij bovenaan dien te 
plaatsen, heb ik in artikel 
“Niemand dan de Vader” 
verwoord. 
 
Waar we wel op kunnen letten, 
is het moment dat heel de 
wereld tegen Jeruzalem op zal 
trekken. Zoals de profeet 
Zacharia beschrijft, en ook 

Johannes, zal Jesjoea deze 
volken van de aarde verslaan en 
onder de voet leggen. Jesjoea 
zal het dan voor Zijn volk Israël 
en voor Jeruzalem opnemen. Bij 
Armageddon [Har Meggido = 
berg Meggido], net buiten 
Jeruzalem, zullen deze legers 
door Jesjoea verslagen worden. 
(Zacharia 12,14; Openbaring 
16:12-16, 19:19.) 
 
 

 

 
Studie en/of samenkomst? 
Is hier behoefte aan?
Van één van jullie lezers heb ik 
de vraag gekregen of vanuit Our 
Yeshua (Immanuël) ook 
samenkomsten en/of studies 
worden gehouden.   
Nu is dit nog nooit gedaan, 
maar als er meer mensen zijn 
die behoefte hebben aan een 
samenkomst, stuur me een 

mail. Vermeld wat uw wensen 
zijn en uit welke provincie of 
stad u afkomstig ben. Dan kan 
ik de wensen en regio’s 
verzamelen en kijken wat er 
mogelijk is. 

Zelf ben ik woonachtig in 
Hengelo Overijssel en weet ik in 

ieder geval van één van u die 
ongeveer twee uur rijden van 
mij vandaan woont en niet 
makkelijk te verplaatsen is. Ook 
daar kunnen we wel iets op 
vinden … B’Sjem Jesjoea (in 
Jezus’ Naam).
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Een verzameling van onze studies

 

 

Updates 
Wat is nieuw geplaatst  
Niemand dan de Vader. 
We worden als gelovigen niet volledig in het donker gelaten, maar, is Zijn Wederkomst 
te berekenen?
 

 

 www.ouryeshua.com 

 info@ouryeshua.com 

Geen bulletin meer per mail ontvangen? 

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet 

meer? 

Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van 

ouryeshua.com. 
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